
 

 

De Birma-Spoorweg 

 
In een Adobe Reader programma staat op deze CDROM de tekst van de lezing over 
De Birma-spoorweg gehouden door Tj. A. de Haan voor de leden van de 
Probusvereniging te Voorhout op 8 augustus 1984. Aan de tekst zijn illustraties  
toegevoegd, waarvan sommige tijdens de voordracht zijn vertoond. 
 
Tjaarda Aldert de Haan(1908-1993) werd geboren te Makassar(Celebes-Nederlands 
Oost-Indië) als zoon van Aldert Willem de Haan en Margaretha Johanna de Cock 
Buning. Zijn vader was rechter op diverse plaatsen in Indië en Tjard bracht daar zijn 
jeugd door. Na lagere school en  HBS (o.a. in Soerabaja) te hebben doorlopen 
studeerde hij medicijnen aan de universiteit in Utrecht. Hij ontmoette daar Helena 
Jacoba Weeda. Na hun huwelijk en het behalen van zijn bul in 1934 vestigden zij 
zich te Den Helder, waar hij als Officier van Gezondheid in dienst trad bij de 
Koninklijke Marine (KM). In 1935 werd hij naar Nederlands Indië uitgezonden, 
waarheen zijn echtgenote met hun eerstgeborene hem volgde. Het gezin werd aldaar 
uitgebreid met een dochter en nog een zoon.  
 
De Haan diende op diverse schepen en werd vlak voor de Japanse bezetting van 
NOI aan de wal geplaatst en maakte de bombardementen mee op de marinehaven 
van Soerabaja.  Hij werd van zijn gezin gescheiden toen hij met een medisch 
transport trachtte te ontkomen naar Australië. In Malang raakte hij in Japanse 
gevangenschap, terwijl zijn gezin in de vrouwenkampen te Soerabaja en Semarang 
terecht kwam. De lezing verhaalt van zijn ervaringen in Malang en zijn periode 
doorgebracht aan de Birma-spoorweg. 
 
De Haans gezondheidstoestand stelde hem in staat na de oorlog direct weer aan het 
werk te gaan bij de KM in Batavia, waar hij betrokken was bij de repatriëring naar 
Nederland van marinegezinnen, waaronder het zijne. Terug in Nederland diende hij 
nog tot zijn pensionering in 1964 bij de KM, waarbij hij het bracht tot Inspecteur 
Geneeskundige Dienst Zeemacht in de rang van schout-bij-nacht arts. Hij was 
daarna gedurende 9 jaar directeurgeneesheer van de Annakliniek voor orthopedie te 
Leiden.          
In 1978 betrokken  zijn echtgenote en hij een serviceflat in Park Overbosch in 
Voorhout. Hij was actief als secretaris en vervolgens voorzitter van de 
bewonerscommissie en werd evenzo actief lid van de plaatselijke Probusvereniging.  
In die hoedanigheid organiseerde hij diverse excursies en hield een aantal lezingen, 
waaronder dit bijzondere verslag van een van de grootste verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog. Hij herhaalde deze lezing enige tijd later voor de 
medebewoners van de flat. 
 
Opmerkelijk is zijn heldere verteltrant in een wat ouderwetse stijl,  zijn observatie 
over het vaccinatieregime in Nederlands Indië en de zonsondergangen aan de Kwai-
rivier.  Door zijn grondige literatuuronderzoek heeft hij het in dit verhaal niet alleen bij 
zijn persoonlijke ervaringen gelaten, maar ook veel wetenswaardigheden over de 



oorlog in het verre Azië daarbij verwerkt. Dat het daardoor wat relativerend en 
afstandelijk is, maakt het verhaal niet minder indrukwekkend. 
 
 
A.W. de Haan(1935)         
  11 december 2006 
Vogellaan 7 
2352 EA Leiderdorp 
071-5892958 














































































































































